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Günlük hayatın kendimize düşen payını bölüşüyoruz 
yazdıklarımızla, 
Sokağın köşesinden yola atlayan bir çocuğun hevesiyle 
çıktık yola, 
Kimi zaman büyük çelişkiler içinde kaybolsak da 
Yolda olmanın cesareti güç verdi bizlere. 
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İDEALİST SÜDÜ 


MEKÂN, KÜLTÜR VE DÖNÜŞÜM ÜZERİNE 


Kentsel dönüşüm, gündelik 
pratiklerin değişmesi, yeni 
iktidar ogörüngülerinin ve 
normallerinin ortaya çıkması, 
insan zihnini görece hâkimiyet aldıysa da bunu anlatması 
gerçekten meşakkatli. 
Mekânın yarattığı koşullar 
pratikleri, pratiklerin ortaya 
koyduğu yaşam tarzı ise normalleri oluşturuyorsa, yüzlerce ucube binanın gökyüzünü 
tarumar ettiği, öze içkin 
olanın inkâr edildiği günümüzde insan varoluşunun 
manipüle edilebilirliği üzerine kafa yormak lazım gelir. 

Nitekim, varoluşsal manipülasyon gündelik işleyim 
içinde kendi sürekliliğini öğ - 
renişe, edime ve algısala müdahale ederek temin ediyor. 
Yabancılaşmayı billurlaştıran 
etmenler arasında beliren 
üretim ilişkileri, işleyiş nezdinde başat bir rol oynuyor. 
Ancak salt üretim-üretim 


ilişkileri üzerinden kurulan 
bir denklem, 'post-modern' 
çağda yabancılaşma terimini 
bütün manası ile karşılamıyor. 
Zira insan, temel ihtiyaç ve 
zaaflarını, erkil normallerin 
esaretinde idame ettiriliyor. 
İnsanın temel ihtiyaçlarının 
hiçbir zaman değişmeyecek 
olması, edimde ve öğrenişte 
manipüle edilemeyeceği anlamına gelmez. İnsan en 
temel ihtiyaçlarından dahi 
kendi rızası ile alıkonulabilen 
bir silahın namlusunda ise bireyselin biricik öznelliğinden 
bahsetmek mümkün değildir. 
Bu dağınık değerlendirmenin toplumsal sorunlara dokunan bir değergesi ve erkilnormaller üzerinden perçinlenen bir katmanı bulunuyor. 
Anlatının beri tarafında, insan 
ediminin ve öğrenişinin yarattığı popüler kültür olgusu 
tarif ediliyor. 


Modemite Sarmalı 


Modernitenin bireyler 
değil köleler yarattığı ve 
insan aklının öznel alanını 
nesnelleştirdiği, 11. Paylaşım 
savaşını müteakip Amerikan 
toplumunda gözlemlenebilir. 11. Paylaşım savaşından 
günümüze; bireycilik, hayat 
boyunca aptallığın bekasını 
sürmek ve endüstrinin 
kölesi olmaksa, küreselden 
kendini tecrit etmiş şu cılız 
seslere kulak vermek gerekir: 


Eğer bu aptallık, değerler 
tahakkümünü dünya uluslarına istinat ederek baki kalacağını düşünen bir küresel 
çetenin mahsulü ise ruhani 
şekillenmemizdeki düzenli 
düzensizliğin çarpıklığından 
nasıl kurtulacağız? 

Bu sistematik Türkiye'de, 
özelleştirmeler, rantsal dönüşümler Oo doğrultusunda 
nispi refahın artmasıyla nesillerce veba gibi yayılmaya 
devam edecek mi? 


NAZIM'DAN SAYIYORUZ: 
SAYILAR NEYİ BİLDİRİR? 


Sayılar yaklaşan bir şeyleri bildirir. 
Sayılar bildirir uzaklaşan bir şeyleri... 
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Nedir yaklaşan bize? 
Bizden uzaklaşan nedir? 


Dünya savaşı: | 

Dünya savaşı: Il 

14'ten 18'e 39'dan 45'e 10 yıl 54 milyon ölü 
49 milyon sakat 

Ölülerle sakatların memleketi... 

Ve ayrıca öksüzleri delileri yanık taşlarıyla. 


Ve gidenlerden biri evimizdendi. 

Döndü dizkapağından kesik sol bacağı, 

Döndü ve kapısını bulamadı evinin. 

Dişetlerimiz yara içinde, 

ölü derilerimiz çatlak. 

Hele çocuklarımız ... 

Balistik füzeleri filimlerde seyrettim. 

2 balistik füze yakıp kül eder 150 kitaplığı daha 
kurulmadan onlar. 

Atomlu, atomsuz silahsızlansak bütün iklimlerde, 

ve insanca işlesek yeryüzü nimetlerini , 

kazırdık açlığın kökünü. 

Dişlerimiz dökülmez olur. 

Hele çocuklarımız... 

Neyi bildirir sayılar? 

Neyi bildirmeli? 

Yaklaşan nedir size? 

Uzaklaşan nedir bizden? 


Nâzım HİKMET RAN 


Yönetmen: 
Carlos Lascano 
Senarist: 

Carlos Lascano 
Oyuncu: 

Alma Garcia 


Carlos Lascano, 2008 yılında 
“A short love story in Stop 
Motion" ile başlayan 2011'de 
“A shadow of blue” ile devam 
eden kısa film macerasını üçlemeyi “Lila” karakteri ile tamamlıyor. Yer yer stop motion 
animasyonlar ile harmanlanan 
kısa film, sıcak renkleriyle de 
izleyenleri ekrana odaklamayı 
başarıyor. 


KEŞFEDİLENLERDE 
BUGÜN: 


Lila 


Kahramanımız Lila, gerçeği algıladıkça istifa edemeyen, dolayısıyla rutine edilmiş bireylerin yaşamlarını dönüştürmek 
için toplumda salt mutluluk itkisini canlandıran bir hayalperesti bizimle paylaşıyor. Bir 
önceki sayımızda da işlediğimiz tüketim toplumu konusunda binevi Gregor Samsaf(- 
Kafka-Dönüşüm) emsalini 
anımsatacak olan bu başarılı 
yapıt, aydınlanmadan uzak bir 
sistemin bireyin özdeğerlerin- 
de adeta kabuk yarattığını 
gözler önüne seriyor. 
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BENLİĞİN BENLE SORUNLARI 


Benim benliğimin ben ile ben arasındaki çatışmaları, beni bana yabancılaştırıyor. Öne süreceğimiz ilk 
sual ise beni ben ile çatıştıranın 
hangi ben olduğu. Ya da benim yanılığımın hangi ben de baskın olduğu. 
Ben yanlı isem hangi bene niçin yanıyım? Gerçekte ben miyim? Ya da 
gerçekten de ben miyim? Ben 
gerçek miyim? Gerçek nedir ve ben 
kimim? 

Benliğe sorulan bu naçizane soruarın geribildiriminiacı bir şekilde 
benden almak, insanın kendisine- 
karşı ne kadar dürüst olabileceğiyle 
orantılıdır. Ancak burada tartışma 
ben ve benin sorunları üzerine odakandığı için çağın patolojik narsisizmini ağzımıza sakız etmemiz lazım 
gelecek. Keza benliğin yanlılığını bu 
düzlemde ziyadesiyle hissedeceğiz. 

Bireyin kendini sevmesi onun 
ruhen sağlıklı bir yaşam sürmesi ile 
özdeşleştirilir. Sorun mevzuunun başında billurlaşıyor. Kendini seven biri 
kendisiyle aynı kişi olmadığını farkın- 
da olmadan kabul eder. Ya ben imgedeki ideallerimi kendime istinat 
ediyorsam? İmgelemde atıfta bulunduğum her erdemli tasarım ideal 
beni benim yanlılığımla aldatıyorsa? 
Ben  hoşlaşmadığım beni inkâr 
ederek kendimi kandırmak suretiyle 
çeşitli betimler tahayyül ediyorsam? 
Ya da Zizek'in analizi uyarınca, ben 
idealimde arzuladığım ben olmadığı 


mı her şey geçtikten sonra anladıysam? Dolayısıyla kendini sevmek 
insanın yanlılığına delalet eder. Zira 
kendini seven bir insan mütemadiyen bütüne yönelik arzularında kırmızı çizgiler tahkim eder.Kırmızı 
çizgiler ise karşılaşılabilecek çıkmazlarda benliğin yanlış yere 
demir atmasına sebep olur. 
Kendinizi o seviyorsunuz,  billboard'larda (duyurumluk) idealize 
edilmiş somut bir bütün (manken, 
giysi, telefon vs.) size daha iyi hissettirebilecek ve konumuzu yükseltecek. Kırmızı çizgilerinize yani 
zaaflarınıza yönelen bu uyarımda, 
eğiliminiz bütündeki rahatsızlıkları 
giderip imgeye yaklaşarak onu pekiştirmeye çalışmak olacaktır. 

Diğer yandan tüketim toplumunun 
işleyişi de kendini ele veriyor. Bu 
döngüyü sağlayan şey çağımızda 
bütünden duyulan rahatsızlığı izole 
etme, toplumsal konumunu ve de 
yaşamını inkâr etme girdabıdır. 
Bunun nasıl teşkil edildiği uzunca 
bir tartışmadır. Peki gerçek nedir? 
Gerçek, benlik çatışmasında mantıklı benin kazanımıdır, Başka bir 
deyişle idealmuhasebenin olumsuz sonuçlanmasıdır: Aslında bir 
bok değilmişim! Ama ve fakat bir 
diğer katmanda gerçek, durumlar 
ve koşullara bağlı olarak değişen ve 
her insanın biricikliğini tarif eden 
görecedir. 


Toplum ve endüstri idealizasyonunun ve normallerin istinat 
edildiği bir ülkede gerçeklik katmanı oldukça tek tiptir. Gerçekliğin çeşitlenmesi ve tüm gerçekliklerin aynı düzlemde hizalanması, neo-liberal sarhoşluğun üzerinde bir orta şekerli kahve 
etkisi yaratabilir. 

Gerçekteki ben hangi gerçekliği yaşıyorsam yaşayayım, başka 

bir zihin tarafından yaratılan gerçekliklere itibar etmemeliyim. 
Her zihin kendi gerçekliğini inşa eder, gerçekliğin yukarıdan 
aşağı inşa edildiği toplumlar köleliği içselleştirir. Toplumların 
değil bireylerin toplumu olma yolunda ben kimim? 
Ben insanım, kendi gerçekliklerim, estetiğim, değerlerim, fantezilerim ve zevklerim var, ben özneyim ve öznel kalmak için 
benliğimi kemiren ikircikliği yok etmek durumundayım. Elveda 
inkârcılığım, bundan sonra yoluma tek ben olarak devam edeceğim. 

"Bütün dünyanın özneleri birleşin” 


1900'LERİN ÇOCUK İŞÇİLERİ, LEWİS HİNE 


“FOTOĞRAFLAR YALAN 
SÖYLEMEZ. AMA YA- 
LANGILAR FOTOĞRAF 
ÇEKEBİLİR.' 


yüzyılın 
Amerika'da yaşları 5 ile 10 arasında değişen göçmen çocukları çok ağır koşullar altında çalışmak zorunda bırakılıyordu. Pek 
çok Amerikalı muhalif bu 
durumu değiştirmek için çaba 
göstermişti. Bunlardan biri de 
Lewis Hine'dır. 

Hine'ın fotoğrafları Amerikan 
sanayisinin gelişmişliğinin bedelini kölelikle ödemiş olan işçi 
sınıfı, göçmenler ve onların çocuklarının yaşadığı insani dramı 
gözler önüne seren belgelerdir. 

Okula gidemeyen göçmen 
çocukları, haftanın altı günü, 
günde 13-14 saat çok az bir 
ücret karşı- 


20'nci 


başlarında | 


lığında çalıştırılıyordu. Boyları yetmediği için tekstil fabrikalarında kocaman 
makinelere tırmanarak kumaş kesen, o 
makineler arasında kaybolan küçük 
bedenler, demir atölyelerinde kir 
içinde kalan o minik öpülesi eller, 
minik, kirli ve çıplak ayakları ile bir 
şeyler satmaya çalışan yüzleri yaşlanmış göçmen çocukları... Çocuk işçilerin 
hayat koşulları Hine'ı sınıf öfkesi ile 
doldurmuştu. Birşeyleri değiştirmek 
umuduyla Hine, yok sayılanların sözcüsü olmaya karar verdi. 


mek umuduyla Hine, yok sayılanların sözcüsü olmaya karar verdi. 

Kendisi de genç yaşta babasını 
kaybettiği için benzer koşullarda çalışmak zorunda bırakılmıştı. Bütün 
zorluklara rağmen sosyolog olarak 
mezun olmuş, öğretmenlik yapmaya 
başlamıştı. Çalıştığı okulda kendisine 
hediye edilen fotoğraf makinesiyle, 
kendi koşullarına aldırmadan, hayatı 
boyunca her türlü haksızlığı ve sömürüyü fotoğraflarıyla belgelemekten vazgeçmedi. 


“DEME 
EMRE 
vey 


'Fotoğraflar yalan söylemez. Ama yalancılar fotoğ- 


raf çekebilir! diyen Lewis Hine 
toplumun sömürü, haksızlık, sefalet ve zulmü görmesini sağlayarak 
küçükte olsa bir şeylerin değişmesine yardımcı olmuştur. 


PORTAKAL 


Yüzüme vuruyor ufak bir rüzgar 

Gözyaşlarım kurumuyor yinede 

Köşede durmuş bana bakıyorsun 

Belki cebinde milyonların var 

Ama doyuramıyorsun maneviyatımı 

Üzgünüm diyorum gülüyorsun, 

Mutluyum diyorum anlamlandıramıyorsun. 

Sen nesin? Ben ne için burdayım? 

Cevap veremeyeceğin sorular sordurma ne olursun. 
Sadece biraz daha kal. 

Bak yerdeyim üşüyorum. 

Asma ağacı değilim, sana yılda iki kez meyve veremem. 
Oysa sen sürekli dalımı taşlıyorsun. 

Dünyanın çivisi çıkmış Tanrım 

Ve sen yerine koyamıyorsun. 


Çabalarım ben amenna 

Elimi uzatmadan başkasının malına, yanlış anlaşılmasın 
Sevdim, ağladım, kim olduğumu anlamaksızın 

Kendim bile inanmadığım duaların, 

Esiri oldum, sürükleniyorum. 

Kim inşa ettiyse bu dünyayı 

O yıksın Tanrım , ben başedemiyorum. 


Ben deniz kenarında oturmak istemiyorum anlamıyorsun 
Ben denizi ikiye bölmek istiyorum 

Kanımı sulandıran aspirin, yarattığın baş ağrıma iyi gelmiyor 
Domates çorbasında anlaşılmazmış arsenik 

Veya intihar bir çözümmüş 

Palavra! 

Ben kimseyi üzmüyorum 

Ya da sıkmıyorum kafama geceleri 


Sadece bekliyorum gözlerimin önünden geçecek film şeridini 
Ve unutamamaktan korkuyorum Tanrım, 
Ölmek istediğim gecelerdeki halini 


Böyle öğrettiler çocukken 

Kestaneyi ne kadar çok pişirirsen o kadar güzel olur 
Sobadaki portakal kabukları koku verir 

Eğer çok ağlarsan kimse duymaz 

Ama biri duyarsa ölürsün. 

Balkon kenarına ektiğin çiçeklere benzemez hayat. 
Düzenli sulasan bile çürür görüntün. 

Yine de ben severim çürük kokusunu. 

Güzel kokmak için portakal yakmaktan iyidir 

Ne kadar yansan da bi portakal kadar kokamamaktan.. 


Bu böyledir işte 

Gelen gideni aratmaz 

Ne kadar iyi oynarsan oyna, yine de yedeğini seçerler 
Evde kimse olmasa da, ağlarken kafanı yastığa gömersin. 
Hep insanı insan için var sandım. 

Oysa insan insanın kurdudur der Thomas Hobbes 
Doğruymuş, maskeler inince anladım. 

Çırılçıplak geldiğim bu dünyadan, 

Bin bir yükle ayrılıyorum. 

Sahne kapandı, iyi insanı oynamayı bırakabilirsiniz. 
Korkmayın ayaktayım, alkışlıyorum. 
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MOR YANIMIZDA BİR ŞAL: EMEL MATHLOUTHİ 


Emel'in müziği, heavy metal ile 
hard rock arasında salınırken şarkıların yüreği sarsan notalarla 
örüldüğünü hissedebiliriz. Anavatanlarından mahrum Filistinliler için dillendirdiği ağıt Naci en 
Palestine (Filistin'de Doğdum) 
bunlardan biridir. Esasında şarkı 
Naci en Alamo isimli başka bir 
şarkıdan uyarlamadır. 

“Sinemayı seviyorum. Çok film 
izliyorum, bu sayede de ilginç 
müzikler keşfediyorum” o diye 
belirten müzisyen bu türden film 
müzikleri arasında Fatih Akın'ın 
Cennetin Kıyısında filminden 


aldığı Ben Seni Sevdiğumi isimli 
Karadeniz türküsü de vardır. Emir 
Kusturica'nın Çingeneler Zamanı'nda kullanılan Ederlezi ezgisi 
de repertuarındadır. 

Burada dikkat kesildiğimiz fikir, 

şarkıların önemli bir bölümünün 
vatansız insanlara ait olduğudur. 
“Belki de benim hassasiyetim de 
bu yönde" diye belirten Mathlouthi: 
“Çünkü bu şarkılar çok derin. Şarkıları söyleyen ya da yazan insanların ıstırabı beni söylemeye 
mecbur ediyor." Diye eklemiştir. 


Farklı dillerde şarkı söylemeyi sevdiğini bildiğimiz Mathlouthi “Kendime ait bir 
bohçam var ama yine de başka 
sesleri keşfetmeyi seviyorum. 
Başka müzikleri hep merak etmişimdir.” 2009'da Mısır Daily 
News'e verdiği demeciyle söylemini desteklemiştir. 

Mathlouthi, anadil yasağının 
verdiği acıyı hayal bile edemediğini belirterek, "bu nedenle 
halkların mücadelesi benim 
varlığımı en derinden altüst 
ediyor" diyor. 

Herkesin anadilinde kendisini ifade etmesi ve kimliğine 
sahip çıkmasının önemini müziğiyle de ifade eden Tunuslu 
sanatçı, (o etkileyici (o sesiyle 
Kürtçe, Türkçe, Ermenice, Romanca , İspanyol-ca, İngilizce 
ve Korsika dilinde şarkıları seslendiriyor. 

Peki, neden herkesin kendisini anadilinde ifade etmesini 
ve kimliğine sahip çıkmasını bu 
kadar önemsiyor, hiç kendi ülkesinde bu tür sorunlarla karşılaştı mı? o Mathlouthi bu 
soruya şöyle cevap veriyor: 


“Aslında büyürken ve çok sayıda 
soru sormaya başladığım yaşa ulaştığımda, kimlik sorunu beni yakaladı. Evet, biz karma bir kuşağız... Dilimizde çok sayıda Fransızca kelime 
var, yabancı televizyon kanallarını 
seyrediyoruz, Amerikan müziği dinliyoruz... Tüm bunlarla birlikte dünyada yerimizi doğal olarak bulmamız kolay olmuyor." 


Ben bir kadının göğsünden sakındığı saçlarla 
örülmekteyim başka bir kadına. 

Öpüp gözlerinden 

burnu kızarmış ufaklığı, 

Tam sayfa bir ilan ile 

aynı anda ölümü mırıldayanım. 

Dudak kıvrımlarını yere düşürmüş bir kadının gözleriyim , 
değebilecekken değmediği yerlere. 

Dahası postaların gitmediği her yere 
sürünmekle giydirilmiş istemler taşıyanım ben . 
Askılardan uzaklaşan adamların 

tam olarak o askılara bıraktığı yağmurluk benim. 
Kavgaların bir ucundan diğerine 
yutkunamayan o kadının duruşuyum aslında. 
Çiçek toplayan kadınların 

yalnızlığı kadarım, beyaz çatılara bakarsan. 

Kar kentine benzerliğimle , 

annesizlik kadar çocuk 

ve bir çocuk kadar tokum acı salıncağa. 

Parka birikmiş sudan sorarsan belki söyler 
belki de dudağının kıvrımları kadar 

düşer dağ ,kadından. 

Anlamından ayrılmış bir yası tutan isimlerin 
toplamı kadar isimsizim ey dağlar , 

Ey kadınlar, 

Kavga kadınlarım. 


 EDVARD MUKCK 
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SİNYOR SİPER: HEYAMOLA 


Dünyada evsiz kalmışlığıma sinonim Arendit kırıntıları . 
Ben neden benim ? 

Sinyorita, acıdan geriye herşey kalır diyor. 

Nilgün nerede , 

der gibi bakıyorum. 

Herşey kalırken peki , 

ben niçin benim üçüncü dünya arabeskleriyle ? 

Bir dönem gençlerinin terli şiirlerini 

ereksiyon durumda yakalayınca 

gidiyorum cesedimi sulamaya. 

Bir de görsen böyle rengarenk çiçekler 

götürmüşüm yanımda , çağdaş öfkelere dil gibi dil be ! 
Bak payizgeliyor , annemin diline . 

E pes artık rüzgara , 

merkez sağda aşık mı olunurmuş ! 

Sonrasızlık kabininde işler 

durumdaki yaraları temizliyor o sırada , Proust. 
Birinci sınıf ayrıntılar tüttürülüyor çiçek tarlalarında . 
Niye bir ölünün mezarındayız , diyorlar . 

Sen de benim gibi susuyorsun ,seküler susuyorsun . 
Şiddeti eskidiği yerde bırakıp dönerken 

susanın sureti de silinsin diye 

en kötü dileği sunuyorlar dirimize . 

Raf örtülerinden raptiyeleri 

çıkarıp çocukların ellerine veriyor 

bunu yapanlar, inanabiliyor musun ? 

Ben de bir gün anne olacağım, dilime payizgeldiğinde . 
Ben bir gün anne olunca 

babalık edeceğim tüm çocuklara . 


KATHE KOLLMITZ 


Endüstriyel futbol formaların 
arkasında yazan isimle armanın 
yer değiştirmesidir. Endüstriyel 
futbol altyapılarıyla başarı sağlayan takımların bitmesine yol 
açan zengin iş adamları tarafından desteklenen takımlardır. Endüstriyel futbol spor ruhunu bitirerek futbolun bir pazara dönüşmesidir. Endüstriyel futbol takımların taraftar değil de şirket 
takımı olmalarıdır. 60'lardan itibaren başlayan ve günümüze 
kadar uzanan bir süreç ile futbol 
başarıdan ve armadan çok para- 
nın konuşulduğu ve işin içine şikenin girdiği bir rant kavgasına 


dönüşmüş ve bu süreç futbol 
kültürünü yok etmiştir. Endüstriyelleşen futbol pazarı bizden 
birçok şey ister. Mesela tuttuğumuz takım için daha fazla para 
verip bilet, takım ürünleri hatta 
takımlara ait telefon hatları ve 
kredi kartları benzeri şeyler almamızı bekler. Bizden taraftar 
olmamızı değil müşteri-seyirci olmamızı beklemektedir. Burada 
en mağdur taraf ise kuşkusuz taraftar kitlesidir. Tüm bunlara karşı 
Avrupa'da 70'lerde ultra-aslar 
(tribün grupları) doğmaya başladı. 


- 


Manifestolar ortaya koyarak kendilerini deplasmanlara gitme özgürlüğü, formalara oyuncu isminin yazılmaması, yönetimlerin 
desteğini (o reddetme; o onların 
grubu olmadan kendi ayakları üstünde durmayı denediler. Bu günümüz futbolunun daha sağlıksız 
bir yere kaymasını önlemiştir. 
Ultras grupları tribünlere ve futbola marka değeri katmışlar ve 
futbolun büyük kitlelere ulaşmasında rol oynamışlardır. Peki bu 
grupların endüstriyel o futbola 
karşı aldıkları tavır nedir ve diğer 
taraftarların ne olmalıdır? İlk 
önce takım taraftarı değil futbol 
taraftarı olmalıyız. 


Daha sonrasında pazarın dayattığı taraftarların pankartlarının o kaldırılmasına yol 
açan pazarcılık yerine tribün 
kültürüne, armadan çok 
isimlerin öne çıkmasına yol 
açmasından dolayı forma arkasında ki isimlere, oyuncunun ruhunu yok eden milyonlarca paraya karşı transfer kurallarına, yaşam özgürlüğü olan gol sevincinin engellenmemesine, o modaya 
dönüşen forma yenilikleri 
yerine her sene aynı forma 
ile mücadele edilmesine ve 
taraftara karşı yapılan tüm sınırlamalara karşı gelinmelidir. Son olarak Şenol Güneş'inde dediği gibi “Futbolu 
eskiden açlar oynar, zenginler izlerdi; şimdi zenginler 
oynuyor, açlar izliyor.” 


İZLENESİ KÜLT FİLM: 
EL TOPO 


"KÖSTEBEKLER 
DEVAMLI YERI 
KAZARLAR GÜNEŞE 
KAVUŞMAK IÇIN , 
FAKAT GÜNEŞE KA- 
VUŞTUKLARINDA 
KÖR OLURLAR." 


Yönetmen Jodorowsky, 
sinemacı-filozof kavramını bu filmiyle beraber kazanmıştır.Kelime anlamı- 
nın köstebek olması ve 
prolog kısmında "köstebekler devamlı yeri kazarlar güneşe kavuşmak için , 
fakat güneşe kavuştuklarında kör olurlar " ifadesinin geçmesi sebebiyle, mağara alegorisi dahilinde , gerçeğe ulaşmak 
için çile çeken , teker teker engelleri geçerek hayatın anlamını arayan 
siyah atlı siyah giysili bir adamın hikayesidir.Film üç bölümden oluşmuştur. İlk yarım saat giriş ,ardındanprophets, psalm ve apocalypse 
bölümleridir. 


Prophets bölümü bitene kadar 
film karakteri, tanrı aşkıyla yanıp 
tutuşan bir İsa'yı temsil etmiştir. 
İlahi bir anlam/gerçek bulma arayışında bir rahibenin etkisiyle 
çölde 4 farklı masterlakarşılaşmıştır . Bu masterların kendilerine 
has özellikleri vardır , ve İsa'yı 
eğitmişlerdir. (İlk prophet kör 
fakat kurşundan etkilenmeyen bir 
bedene sahiptir , bir diğeri güç 
için iki karşıtın bir araya gelmesi 
ve aşkın olması gerektiğini savunmuştur. Karakter bütün prophetleri bazen şans eseri bazen bilinçli 
öldürerek engelleri aşmıştır. 


Psalm bölümü İsa'nın dünyaya 
dönüşünü ,dirilişini temsil etmektedir . Tanrıya inananlar sakat ve 
ötekileşmiş insan topluluğu ile ; 
yozlaşmış toplum ise kasabalı insanlar tarafından simgelenmiştir. 

Groteskmotiflere , lezbiyenlik ve 
eşcinselliğeyer verilmiştir. 

Plogline kısmında " bütün parçaları birbirine bağlayamasınız 
ama hiç birini unutamayacaksınız 
" dediği gibi, film dini,felsefi , mitolojik olaylarla destansı bir hal 
almıştır . 


“İnsanlığın en büyük zaafı, dünyanın kendi etrafında 
döndüğünü sanması. Hatta bütün yiyecekleri, hayvanları 
ve doğayı kendine sunulmuş bir nimet sanıyor. Evren dediğimiz bütün içerisinde, kendisini diğer canlılardan ayrı 
tutuyor. Çevreyi istediği gibi kullanıyor. Yıkıyor, yok 
ediyor. Halbuki insanlık bu evrende zincirin sadece küçük 
bir parçası. Bunu reddederek aslında kendisine bir hapishane yaratıyor. İnsanın bu yanılgıdan kurtulması en 
büyük özgürlük. Tabii bu da tam olarak mümkün olmayabilir ama bu çabanın kendisi de bir özgürlük." 


Albert Einstein 
Les Convoyeurs Attendet filminden 


Van Gogh, 

Dört amcası ve bir erkek kardeşi sanat eseri ticaretiyle 
uğraşıyordu, ama o hayatı boyunca sadece bir tablo satmayı başardı. Beğendiğinden ya da acıdığından ötürü bir 
arkadaşının kız kardeşi, Arles'te yapılmış "Kırmızı Üzüm 
Bağı" adlı yağlı boya tabloyu dört yüz frank ödeyerek 
satın aldı. 

Bir asırdan fazla bir süre sonra resimleri, yaşarken hiç 

okumadığı gazetelerin finans sayfalarında haber oluyor, 
asla adımını atmadığı sanat galerilerinde en yüksek fiyattan değer biçiliyor, onun varlığını görmezden gelmiş müzelerde en görülen eserler oluyor ve ona başka bir işle ilgilenmesini tavsiye eden akademilerde en büyük hayranlığı uyandırıyor. 
Bugün Van Gogh, ona yemek vermeyecek restoranların 
duvarlarını, onu akıl hastanesine kapatacak doktorların 
muayenehanelerini ve onu hapse tıktıracak avukatların 
yazıhanelerini süslüyor. 


Eduardo Galeano - Aynalar 


KİTAP ÖNERİSİ 
NOAM CHOMSKY - 


ENTELEKTÜELLERİN SORUMLULUĞU 


Entelektüel nedir? Köle yazarlığı, 
akademisyenlik Oo ve Oo benzeri 
meslek gruplarıyla ilişkilendirilmiş 
olan entelektüel kavramı Chomsky lügatında ise "düşünmeye,kavramaya ve bunları diğer insanlara 
ayıracak vakitleri olan her türden 
her meslekten insanlar olarak" 
yer buluyor.Kendimizce kurguladığımız entelektüel kişi kavramını 
“yazı işçisi diyebileceğimiz sadece 
tekdüze işlerle monoton olarak 
uğraşan katipler” olarak tanımlıyor. 

Bu kişilerin ayrıca görevleri ve 
ahlaki sorumlulukları şeklinde bir 
ayrıma gidilmesi gerekir. Entelektüel dediğimiz "katiplerin" biricik 
görevi otoritelerinin kendilerine 
tanıdıkları haklara, zamana ve 
maddi desteğe karşılık bu otoritenin güçlendirilip pekiştirilmesi ya 
da en azından korunmalarını sağlayıp doktriner yönetimi hayata 
geçirmeleridir. 


Diğer insanlara başka bir bakış 
açısına olanak vermeyecek şekilde, onları gerçeklere ve alternatiflere karşı yalıtarak yaparlar bu görevlerini. 


Öte taraftan "düşünmeye ve 

kavramaya ve imkan varsa 
bunları başkaları ile paylaşan" 
entelektüellerin sorumlulukları vardır. 


"Ahlaki sorumlulukları hakikati 
anlamaya çalışmak,dünyaya ilişkin bir kavrayışa ulaşmak için 
başkalarıyla birlikte çalışmak, 
bunu diğer insanlara aktarmaya 
çalışmak ve onların kavramasına yardım etmek ve yapıcı 
eylem için zemin hazırlamaktır" 


Chomsky'nin entelektüel eleştirisi sadece otorite kurumlarını 
koruyan entelektüelleri değil 
aynı zamanda Bakunin'in öngördüğü üzere modern sanayi 
toplumunda bir oluşum olarak 
entelijansiyanın doğasının, yönetici olmalarına elverdiğinedir . 


İNSANLIK TARİHİ 
OKUMALARINA 
BAŞLIYONUN 


KATILMAK İSTER MİSİNİZ? 


HARARİ- HOMO SAPIENS 

WILELAM H. MCNEİLL-DÜNYA TARİHİ 
MAX WEBER-PROTESTAN AHLAKI VE 
KAPİTALİZMİN RUHU 


İRTİBAT 
0536 449 7350 0536 498 32 85 0553 6752125 
VEYA GECEKONDU FANZİN SOSYAL MEDYA HESAPLARI 


